LEZING DOOR PIETER TRAP VAN HET HERINNERINGSCENTRUM
NW-VELUWE ’40-’45

Op 26 juni komt Pieter Trap een korte presentatie geven over Stichting Behoud
Oorlogsherinneringen (STIBO). De stichting waar hij de oprichter van is houdt zich
bezig met het verzamelen en publiceren van persoonlijke herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog. Naast de stichting is hij bezig om in de watertoren op de
Galgenberg (Beltweg) in Harderwijk een Herinneringscentrum te openen over de
Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van voorwerpen en foto's doet hij zijn verhaal.

In het bos

De watertoren staat in het bos dat omzoomd wordt door de Watertorenweg, de
Beekhuizerweg en de Beltweg. Het is een prachtig en populair natuurgebied, ook
vanwege het natuurspeelterrein ‘De Galgenberg’. Door de hoge bomen valt de
watertoren pas op als je bij wijze van spreken ertegenaan loopt.

Tegen de tijd dat de opening van het herinneringscentrum plaatsvindt zullen
borden belangstellenden de weg wijzen. Het streven is dat de opening in het
najaar zal zijn, en anders volgend voorjaar. Het is de bedoeling dat het
herinneringscentrum één keer per maand op gezette tijden is geopend.
“Daarnaast zullen we op verzoek opengaan voor bijvoorbeeld basisscholen,
oudheidkundige verenigingen of andere geinteresseerde groepen in een
rondleiding.”




